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VAN DEN BURGRIT.1 – 5 JULI 2025 

 

Hallo allemaal, 

Ik zal eerst beginnen om me voor te stellen: 

- Richard van Breugel, 54 jaar.  

- Sinds mijn 50e een motorrijbewijs (midlife).  

- Sinds februari lid van de ARA motorclub (na bezoek van de motorbeurs).  

- Getrouwd en twee kinderen. 

- Begonnen met een Honda CBR600 F van 2001 waar ik heerlijk mijn eerste 15.000 km mee heb 
gereden, en nu trotse bezitter van een Aprilia RSV4 Factory van november 2024. 

 

 

Het is voor mij een klein half uurtje rijden van huis naar Eindhoven. Om 
09.00 uur de motor gestart, even tanken en daarna door naar de 
motorzaak Van Den Burg waar ik nog nooit geweest was. Heb mijn 
motor bij Leertouwer in Soest gekocht. Daar aangekomen werd ik 
hartelijk ontvangen met een kopje koffie, even kennis gemaakt met de 
eigenaar(s) en door de winkel gelopen om naar alle mooie spullen te 
kijken. Ook mocht ik een blik werpen in de werkplaats, ziet er 
allemaal netjes en professioneel uit hoor. Ondertussen verzamelden 
zich steeds meer leden met hun Aprilia’s en zelfs een tweetal BMW 
rijders…… (ben niet zo goed met namen, sorry).  

 

Na lekker wat gekletst te hebben over de motoren, ook over diegene die door Van de Burg klaar gezet 
waren om evt mee te nemen tijdens de rit, werd het tijd om te vertrekken. De dame in ons gezelschap was 
bereid om de navigatie taak op zich te nemen, wat volgens mij niet de eerste keer is dat ze dat deed. 
We waren met zeven leden en besloten in één groep te rijden. De route was z’n 185 km wat voor mij 
mooi uit kwam om te rijden, hoef ik onderweg tenminste niet te tanken de RSV4 staat niet bekend om het 
zuinig rijden….. al begreep ik dat de ander Aprilia’s daar ook wel een beetje last van hadden. Via 
Nuenen, Bakel, Westerbeek, Overloon, Wansem bereikten we Lottum. Onze eerste pauze plaats waar we 
heerlijk geluncht hadden buiten op het terras. Tijdens de lunch sloot zich nog een ARA rijder bij ons aan. 
Vandaaruit ging het weer verder richting Sevenum, Griendtsveen over de mooie, maar erg hobbelige 
weg, waar de RSV4 zich niet echt op zijn gemak voelde, verder naar Neerkant, Valkenswaard, Veldhoven 
en zo weer terug naar de motorzaak Van Den Burg.  

Onderweg tussen de lunch en de motorzaak hebben we nog iets te drinken gekregen en wat gekletst op 
een terras. (weet het plaatsje zo niet meer) Bij terugkomst rond 16.00 uur bij Van Den Burg stond er netjes 
een koel drankje en een koek voor ons klaar.  Al met al een erg leuke eerste ontmoeting met een achttal 
ARA leden (al begreep ik dat we rond tweehonderd leden hebben)  

Een erg mooie route, netjes begeleid door de navigator enige dame in ons gezelschap. 

Super geregeld! 

 

Richard 

 

 

 

 

 

 


