Riders Association

MEET & GREET MARCO BEZZECCHI — 25 JUNI 2025

In de week van 16 juni kregen we van Christian van den Brekel (Trade Marketing Manager van
Piaggio Vespa B.V.) de vitnodiging: meet & greet met Marco Bezzecchi op 25 juni.

Nu had ik op 25 juni al een afspraak staan bij NIWA voor een A
nieuwe schakelaar (net buiten de garantie), dus dat kon ik mooi
combineren. Qua tijd was het alleen niet heel handig. Bij NIWA
was ik om 12.30 uur al klaar en de meet & greet stond om
16.30 uur gepland. Maar ik ben niet voor 1 gat te vangen, dus
die tijd heb ik overbrucht met een heerlijke lunch in Enkhuizen aan
het water en daarna op de motor richting de kop van Noord
Holland. Via Hippolytushoef, Stolpen en Krabbendam langs de
Schoorlse Duinen. In Egmond aan den Hoef ben ik van mijn route
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Bij Motostore bleek het al een drukte van jewelste te zijn. Er
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mannetje /vrouwtje of 100, en ik begreep dat de eerste fan er al
voor 3 uur was. Bij de ingang werd me wat te drinken aangeboden. lk ben gelijk naar boven gelopen,
maar kon in de gouwigheid Machiel niet ontdekken. Dus weer naar beneden en effe appen waar hij

wdas...

Trouwens, Motostore is het enige bedrijf in Nederland die alle 4
de takken van de Piaggio Group (Vespa, Moto Guzzi, Aprilia &
Piaggio) onder 1 dak heeft. De motoren staan op de
bovenverdieping per tak bij elkaar. Ik moet zeggen die Tuareg
Rally in het matzwart met gouden velgen ziet er wel vet vit, maar
dat ter zijde.

...Machiel bleek met zijn zoontje boven te staan. Al snel kregen we te horen
dat het nog wel een half uurtie zou duren voordat Bezzecchi zou arriveren.
Hij was pas net geland op Schiphol. Toen zijn we nog maar even naar
buiten gegaan, want binnen was het toch wel een tikkie warm. Buiten
heerlijk in het zonnetje gezeten, gekletst en mensen geobserveerd. (Er was
ook een delegatie van de ApriliaHub aanwezig.) Uiteindelijk na 17 vur
kregen we te horen dat Bezzecchi er was en of we naar boven wilden gaan,
waar de meet & greet zou plaats vinden.

Machiel, zijn zoontje en ik hadden aan de zijkant een prima plekje
gevonden om de meet & greet te volgen. Er was eerst een vragenrondje en
daarna mochten we met Bezzecchi op de foto.




Riders Association

Vanuit de aanwezige mensen kwam er een verscheidenheid aan vragen op Bezzecchi af, o.a:
- Woelk circuit hij het verschrikkelijkst vond: Filipijnen.

- Welke motoren hij zelf heeft: verschillende en allemaal gewonnen. Hij heeft nog nooit zelf voor
een motor hoeven betalen.

- Of hij last heeft van het gedoe met Martin: dat is lastig, maar ze focussen zich op hun eigen ding
en dat gaat goed.

- Wat vindt hij van Assen: geweldig, het is een snelle baan

- Waarom heeft hij zijn haar geknipt: hij is van merk veranderd, dus vond hij dat hij ook iets aan

An

zichzelf moest veranderen.... Dus zijn haar eraf: scheelt hem 2.5 kg &

- Of hij nu ruzie heeft met zijn moeder (die zat achterop bij de allstardag). Hij moest lachen om die
vraag. Nee hij had geen ruzie, maar zijn moeder had niet verwacht dat het zo hard zou gaan! En
dat terwijl hij in de bochten stil stond, in vergelijking met het rijden op zijn gp machine.

- Woat vindt hij van Aprilia: als Italiaan is hij trots om voor een Italiaans merk te rijden. Zij hebben
veel ervaring en hij deelt zijn expertise als GPrijder met het team.

En daarna was het tijd omhem 1 op 1 te
ontmoeten! Machiel had de ‘clubmok’
meegenomen, met een paar stickers en vond
het wel een goed idee dat ik die mocht
overhandigen. Hahahahah. Daar stond ik
dan met mijn goede gedrag en mok in de
rij.

Toch gek dat je dan toch een beetje
zenuwachtig wordt als het moment daar is
om hem te ontmoeten. Toen hij binnenkwam
lopen, was het een verlegen jongetje, haast
schuchter kwam hij over. Maar na de
vragensessie was hij ‘ontdooit’ en stond
redelijk op zijn gemak zijn fans te woord.

Niet dat ik perse een fan van hem ben (ik heb geen poster boven mijn bed hangen), maar ik ben wel fan
van Aprilial Bezzecchi doet het best goed op de Aprilia, dus dan ben ik geinteresseerd.

Hij was erg verbaasd dat hij een mok kreeg, maar volgens mij kon hij het wel waarderen. lk begreep van
Machiel dat hij hem ook daadwerkelijk had meegenomen.

Nog even met Bezzecchi poseren voor een foto en met handtekening ging ik huiswaarts.

Diewerke

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Freddie van Motostore Purmerend.
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