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HEMELVAART VIANDEN - 29 MEI T/M 1 JUNI 2025

DONDERDAG 29 MEI 2025

Eindelijk was het dan zo ver: Hemelvaartweekend 2025 met de ARA. Eind vorig jaar ingeschreven en
vervolgens iedere dag op de kalender een dag weggestreept!

Donderdagochtend kwam Ferry (Ferba) om 08:15 uvur mij in Pijnacker ophalen. Helaas regende het, echter
dit kon de pret niet drukken. Immers, de voorspellingen voor de andere dagen waren meer dan prima.
Vervolgens zijn we naar de McDonalds te Best gereden waar het afspreekpunt met andere ARA-leden
was. Meteen in Best de tank volgegooid. Toen wij aankwamen waren er al veel leden gearriveerd. Na
een rondje handen schudden een kop koffie genuttigd. Uiteindelijk waren we met 10 man. Alleen Chris
ontbrak en deze konden wij niet bereiken. Later hoorden wij dat hij op de rondweg bij Eindhoven is
aangereden. Gelukkig is Chris ongedeerd, maar wel een slechte start!

We zijn in 2 groepen binnendoor naar
Luxemburg gereden. Onze groep bestond uit
Gerben, Ferry, Martijn, Jeroen, Gerrit en
ondergetekende. Na een afwisselende rit door
Belgig, zijn we de Maas naar Nederland met
de pont overgestoken en hebben bij het
restaurant aan de Maas koffie gedronken. Eten
helaas niet, want dit zou 45 minuten duren!

Bij de eerstvolgende tankstop stond ‘Birdy’ (onze voorzitter) te tanken. Zij sloot gezellig aan. Vervolgens
binnendoor via Nederland en Belgig, bij St Vith hebben wij de snelweg verlaten, naar Luxemburg
gereden. Onder andere het stuk langs de Ours was erg mooi en deze zouden wij de dagen hierna nog
vaker tegenkomen. Het binnenkomen van Luxemburg was even een dingetje, want er stonden heel veel
mensen in de rij om goedkoop te tanken.

Tegen vieren waren we in het hotel. De garage
stond al goed vol. Later hoorde ik van de
hotellier dat er 90 motoren beneden stonden! In
de garage weer een aantal leden ontmoet en
de hand geschud. (Vlak voor het hotel nog even
getankt. EUR 1,65 voor Super98. Heerlijk!)

Vervolgens opgefrist en lekker op het terras,
het was in Luxemburg droog en lekker weer,
plaatsgenomen. Kennisgemaakt met Peter en
Inez die op de Motobeurs Utrecht lid zijn geworden. ’s Avonds zijn we (Gerben, Ferry, Pim en ik) nog een
rondje door Vianden gaan lopen. In de bar nog een mede Caponord-rijder ontmoet en als het goed is,




wordt hij ook lid van de ARA! Rond half 11 konden
mijn oogleden de zwaartekracht niet meer trotseren
en ben ik tevreden naar bed gegaan. Morgen wordt
het 24 graden!

John (Capo dei Capi)

VRIJDAG 30 MEI 2025

Vandaag gaan Gerben, Ferry en ik de Mullerthal-Vianden-rit rijden. Deze is 160 kilometer lang. Ik rijd
vandaag voor en dat wordt vast lachen, want ik heb een TomTom met kuren! En inderdaad...in het begin
ging TomTom vuiteraard de verkeerde richting uit en nam de verkeerde afslagen. Uiteindelijk kwam het
goed, maar je zou denken dat het ding een ochtendhumeur heeft!

De route voerde ons langs bossen, bergen,
weidelandschappen, kortom een prachtig
gebied. Onderweg zag ik op een rots een leuk
vitkijkpunt. Even gekeerd en de motor
geparkeerd. Ik dacht een klein stukje met de
jongens te lopen, maar dat liep anders. De tocht
was mooi tussen een spelonk door, door het bos
en klauterend en glijdend op onze laarzen naar
het vitkijkpunt gewandeld. Echter, dit was de
verkeerdelll Met gevaar voor eigen leven zijn we
afgedaald en langs de weg naar het andere uitkijkpunt gelopen. Na een stevige beklimming (we waren
flink aan het huigen en zweten in ons motorpak) waren wij boven. Maar, een schitterend vitzicht en dit
vergoedde alles!

In Larochette zijn we bij een bakker gestopt. Een heerlijke 8 a la
créme genuttigd en een prima bak koffie. Koos en Helene reden
langs en zijn gezellig bij ons in het zonnetje op het terras gaan
zitten. Even lekker bijgepraat. Top! Vervolgens hebben we de
weg vervolgd en over prima asfalt heerlijke genoten van de
haarspeldbochten, doordraaiers, etc. Maar dan...Honger! Stom
toevallig zag ik een ltaliaans restaurant, ‘Olive’. Als fan van ltalié
was ik viteraard happy! Een heerlijke Pizza Prosciutto uit de
houtoven gegeten. Wat kan het leven mooi zijn! Vervolgens via een mooi laatste stuk naar het hotel
gereden. Uiteraard nog even goedkoop de tank volgegooid. Rond 16:15 uvur waren we in het hotel.

Na een heerlijke douche plaatsgenomen op het terras en in de korte broek van een heerlijke drankje
genoten. Aansluitend lekker gegeten en weer op het terras gezeten. Het was een heerlijke dag!

John (Capo dei Capi)
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ZATERDAG 31 MEI 2025

Om 9 uur kwamen Bert en ondergetekende bij Bellevue aan. (Wij sliepen deze dagen ergens anders). Er
hadden zich al een paar Aprilioten op het terras verzameld. Vrijdag hadden we o.a. met Machiel
gereden en die méest vandaag met Jos rijden van Jos. Alleen stond hij te twijfelen, want ze gingen de
route: ‘Kriskras door Luxemburg’ rijden. En die hadden we vrijdags al gereden en dat bleek niet heel erg
een succes. lets met opbrekingen en onderaan in Luxemburg was het van dorpje naar dorpje rijden. Jos
vroeg of Bert en ik ook mee wilden rijden. Uh nee. De route viel tegen en daarbij zou het volgens de
planning in de middag gaan regenen. Na kort overleg werd er besloten om de route: ‘Mullerthal vanuit
Vianden’ te gaan rijden.

Jos, Johannes, René, Machiel en Bert reden achter mij aan. Tenzij mijn navi kuren had, dan gaf ik het sein
aan Bert om voor te rijden. Vanuit Vianden Duitsland instoken om langs de Our zuvidwaarts af te zakken en
via Echternach naar het Mullerthal te rijden. Wat is het daar toch prachtig! En wat een heerlijke weg vol
bochtjes! Dit is Genieten met een hoofdletter. Ondanks het feit dat we nog maar een uurtje op de motor
zaten, toch maar even gestopt voor een bakkie. Ik was daar wel aan toe, met een gebakje erbij natuurlijk!

Toen we weer opstapten kwamen Jeroen en Gerrit
voorbij gereden, en wij zijn hen uiteindelijk weer
voorbij gereden toen zij stonden te tanken.

De route ging omhoog naar Diekirch en Michelau waar
een aantal heerlijke bochten in de weg zaten. Via
Wiltz naar Willerwiltz om op een favoriet plekje van
Jos even te stoppen. Met vitzicht over Luxemburg en
Johannes kon daar nog even zijn wheelie oefenen.

Rond half 1 was het kaarsje bij mij op en nam Bert de
rol van voorrijder van mij over. Ik liet me afzakken om
als laatste rijder min of meer op een rustiger tempo
veilig weer aan te komen in Vianden.

In Vianden hebben we bij Petry onze lunch gegeten. En bij
diegene die s morgens nog hadden getwijfeld of ze echt
niet een langere route wilden gaan rijden, werd de twijfel
snel weggeblazen. Het kwam namelijk met bakken vit de
hemel, en een flinke dosis onweer kon ook niet vitblijven.
Kortom hondenweer, waarbij we blij waren dat we droog
op het terras zaten.

Op het moment dat het even droog was, er kwam namelijk nog zo’n bui aan
volgens de buienrader, hebben Bert en ik afscheid genomen en zijn we snel
naar ons eigen onderkomen gereden (in de hoop nog droog daar aan te
komen).

Diewerke (shiver750)
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