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KOUDE KLAUWENRIT NIWA – 16 MAART 2025 

 

16 maart was de eerste rit van het 
jaar “De koude klauwen rit”. Het 
verzamel punt was bij NIWA 
motoren Zwaagdijk en we 
hebben daar een warm onthaal 
gehad met gevulde koeken en een 
vers bakje koffie van het 
koffiekraampje naast de 
voordeur!  

 

 

Ik was er op tijd bij om mijn servicelampje nog 
even te laten deactiveren bij NIWA, dat was geen 
enkel probleem en zo gebeurd. Naast onze rit 
vierde NIWA ook hun 30 jarig event samen met 
een Suzuki ride out. De opkomst was dan ook flink! 
Ik kon het dan ook niet laten om even op een 
Suzuki plaats te nemen en het bleek al snel dat ik 
beide wielen niet lang op de grond kon houden en 
alle Aprilia-riders lachten mij natuurlijk toe. 

 

 

Afijn de zon schijnt en we rijden om 10:30 met 6 rijders weg om onze route maar eens uit te gaan 
proberen. Na wat dorpjes duiken we onder de A7 door om het eerste dijkje te vinden richting Spanbroek. 
Zo reden we de hele polder door tot Noord-Hollands Kanaal, hier staat het eerste pareltje van Noord-
Holland op het menu de West-Friese Zeedijk! Deze ligt een beetje afgezonderd en voor ons perfect, 
omdat wandelaars en fietsers hier minimaal aanwezig zijn. Wees wel voorzichtig in de krappe bochten, 
want de dijk is wel hoog als je er vanaf schuift…  

Na een stukje N9 reden we via Schoorl naar 
Bergen aan Zee, de enige weg naar Bergen 
aan Zee is toch wel de tweede parel van 
Noord-Holland. Super strak asfalt, mooie 
bochten, hoogte niveau en dwars door de 
duinen! Waar vind je nou zoiets in dit stukje 
Nederland?! En 80 km/h dus je kan je rijbewijs 
mooi behouden. 
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Na de lunch op de Boulevard reden we weer terug over die ‘o zo mooie’ Zeeweg om verder af te zakken 
richting Akkersloot waar het pontje op ons stond te wachten. Aan de overkant reden we over de 
kronkelende Oostdijk weer omhoog richting Hoorn. Hier namen we het besluit om de laatste dijk de 
Zuiderdijk over te slaan zodat we op tijd bij NIWA konden zijn voor het befaamde broodje NIWA. En om 
weer een beetje op te warmen, want na de middag was het zonnetje verdwenen en was het toch wel wat 
fris. In de showroom hebben we nog even de nieuwe modellen van Aprilia bewonderd! Die “snor” aan de 
voorkant en de nieuwe uitlaat op de V4 maakt het gesprek goed los. 

                           

Gert-Jan heeft gelukkig nog een ‘euro5 versie’ 
kunnen bemachtigen en heeft zijn quotum voor het 
weekend behaald, over de 1000 km en nu snel 
voor de eerste service bij NIWA natuurlijk!  Dan kan 
het gas er eindelijk weer op! 

Het was een super mooie rit, misschien volgend jaar 
contra rijden?!  

 

Machiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


