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ZEELANDRIT – 14 APRIL 2024 

 

Eindelijk weer eens tijd en gelegenheid voor een rit met de ARA vandaag. Om op tijd in Breda te zijn 
ben ik om 8:15 op de motor gestapt en uiteraard zo veel mogelijk de snelweg vermijdend kom ik rond 
9:20 aan bij Piaggio in Breda.  
 
 

Met gefronste wenkbrauwen kijken de heren van 
Piaggio hoe ik de KTM parkeer. Ik ben de eerste die 
er is en ik kan me voorstellen dat ze een ander merk 
hadden verwacht. Na een voorstelronde en de uitleg 
over de reden voor mijn keuze voor deze motor, 
word ik welkom geheten met koffie. Al snel komen er 
ook andere ARA leden aan waaronder onder andere 
John en Ferry. 
 
 

 
 
Al pratend kijken we rond in de Werkplaats van 
Piaggio en krijgen we uitleg over wat hier wordt 
gedaan. Er worden hier cursussen gegeven aan 
monteurs en ook worden hier motoren met 
problemen nagekeken (zoals bv de Tuono van John)  
 
Helaas zijn er geen worstenbroodjes deze 
zondagochtend, maar er is wel een ruime keus aan 
gebak en koffiebroodjes. Mijn glazuur is nog aan 
het herstellen van dit koffiebroodje. Op enig 
moment krijgt John haast een rolberoerte bij het zien van een Caponord die duidelijk betere tijden heeft 
gekend. Navraag leert dat het hier gaat om een les object en tevens donor. 
 
Rond 10:15 vertrekken we, waarbij Martijn voorop rijdt. Na een korte route bereiken we al snel de 
snelweg waar we de nodige kilometers maken richting Zeeland. Via Steenbergen en de Philipsdam 
duiken we kortstondig Zuid-Holland in na een kleine navi-hiccup. Een poging van mij om i.p.v. om te 
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keren een iets andere route te kiezen terug naar de route, wordt niet begrepen en dus gaan we via de 
N59 richting Bruinisse en hierna langs het Watersnoodmuseum richting Zierikzee.  
 
 
Hier volgt een tankstop waarna we onze weg vervolgen 
richting Neeltje Jans voor de beoogde lunchlocatie. Hier 
blijkt echter dat we, om toegang te krijgen tot het 
restaurant, een toegangskaartje moeten kopen voor de 
expositie. Hier zitten we niet echt op te wachten en dus 
besluiten we een andere locatie te zoeken. Na enig 
zoekwerk komen we bij snackbar Wimpie aan het Veerse 
Meer waar Martijn vroeger vaker is geweest tijdens 
vakantie. 
 
Hier nuttigen we de lunch en hierna vervolgen we de 
route verder door Zeeland om uiteindelijk in Ossendrecht 
nogmaals te stoppen voor een tankbeurt.  
 
 
Harry en Jos besluiten hiervandaan de snelweg op te zoeken richting Limburg en nemen afscheid. Wij 
vervolgen de route richting de carpoolplaats bij Heerle. Hier scheiden onze wegen. John, Ferry en Chris 
gaan via de snelweg naar huis, Martijn gaat nog even bij een bekende langs en ik besluit om nog even de 
tank te gaan vullen in België. 
Heren bedankt weer voor een gezellige dag met mooie kilometers. 
 
Gerben. 

 


